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Welkom nieuwe bisschop Mgr. van den Hout! 

Goed nieuws: er is een nieuwe bisschop benoemd! 

Mgr. Ron van den Hout heeft zijn sporen verdiend in het parochie-

pastoraat en als vicaris-generaal van het bisdom ’s Hertogenbosch. 

De laatste zeven jaar was hij bisschop van het bisdom Groningen-

Leeuwarden. 

Hij studeerde aan de Gregoriana in Rome en promoveerde aan de 

Radboud Universiteit Nijmegen. Vanuit deze achtergrond doceerde 

hij ook parttime Bijbelwetenschappen aan diverse opleidingen, 

waaronder Rolduc, waardoor hij ook vertrouwd is met ons bisdom 

Roermond. 

Op 24 augustus start hij officieel als bisschop van Roermond door 

het in bezitnemen van de zetel. De H. Mis kan via L1 en internet live 

mee worden gevierd. 

Wij verwelkomen hem in ons parochiecluster op zondag, 13 okto-

ber om 10.00 uur in de Molenberg, waar hij hoofdcelebrant is bij ge-

legenheid van het Lourdestriduum. 

Wij danken paus Franciscus voor deze benoeming en wensen Mgr. 

van den Hout en ons allemaal veel zegen in de tijd van deze 25e bis-

schop van het bisdom Roermond! 

 

Hans Bouman, Pastoor-deken 
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Rozenkransprocessie Welten 

Op zondag, 6 oktober a.s. zal de Rozenkransprocessie van Welten 

weer plaatsvinden. Zoals gebruikelijk zal deze ook dit jaar weer, na 

de Mis van 10.00 uur in de Martinuskerk, via een ‘rondje om de 

blok’ trekken en vervolgens eindigen bij het kruis hoek De 

Doom/Weltertuijnstraat. 

De route zal dus als volgt zijn: Weltertuijnstraat, Welterkerkstraat, 

Pijnsweg, Rustaltaar bij het kruis hoek Pijnsweg/Smidserweg, Wel-

tertuijnstraat, en afsluiting bij het kruis hoek Weltertuijnstraat/De 

Doom. 

Aansluitend kan men in ‘t Bakkes weer genieten van een kopje kof-

fie/thee en een versgebakken stukje vlaai. De deuren zullen daar 

vanaf 12.00 uur geopend zijn. 

U bent allen van harte welkom! 

 

 

Volwassene Vormsel: Elena en Antony 

Hallo, mijn naam is Elena (30 jaar oud). Sinds een aantal maanden 

ben ik mij (opnieuw) actief aan het verdiepen in het geloof. Ik 

kwam dan ook laatst tot de ontdekking dat ik nooit het Sacrament 

van het Vormsel heb ontvangen. Als kind ben ik wel gedoopt en heb 

ik de Communie gedaan.  

Aangezien ik mij de laatste tijd veel verdiep in het geloof en ik graag 

een zo goed mogelijk wil leven  volgens mijn geloof vond ik het be-

langrijk om alsnog het Sacrament van het Vormsel te ontvangen. Sa-

men met kapelaan Taison heb ik de mogelijkheid besproken om het 

vormsel te doen tijdens een viering in de kerk. Kapelaan Taison 

geeft regelmatig aan een groepje jongeren, waaronder ik, bijbelles. 
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Uit deze lessen haal ik veel kennis en kracht. Ik vond het dan ook 

extra speciaal om het vormsel te ontvangen tijdens de viering gege-

ven door kapelaan Taison.  

Op zaterdag 29 juni heb ik het Sacrament van het Vormsel tijdens 

de viering dan ook mogen ontvangen. Ik vond het erg speciaal om 

het vormsel op 30 jarige leeftijd te ontvangen. Op jonge leeftijd doe 

je vaak wat je ouders beslissen of wat leeftijdsgenoten zullen doen, 

maar ik koos er nu bewust voor. Tijdens de ceremonie legde kape-

laan Taison zijn hand op mijn hoofd en zalfde mij met chrisma, ter-

wijl hij de woorden sprak: "Ontvang het zegel van de Heilige Geest, 

de gave Gods!" Dit sacrament betekent dat ik de Heilige Geest heb 

ontvangen, die me kracht en sterkte zal geven om mijn geloof te be-

lijden en te leven. 

Het Vormsel is voor mij een bevestiging van mijn doopsel en een 

belofte om mijn leven te leiden volgens de leer van Jezus Christus. 

Het is een uitnodiging om actief deel te nemen aan de gemeenschap 

van de kerk en om mijn geloof te delen met anderen. 

Ik ben dankbaar voor de genade van het Vormsel en ik bid dat de 

Heilige Geest me zal leiden en inspireren om een goed christen te 

zijn. 

 

Mijn naam is Antony en ik ben 26 jaar oud. Onlangs heb ik het sa-

crament van het vormsel mogen ontvangen in de parochie.  

De voorbereiding op het vormsel gaf mij de gelegenheid om dieper 

na te denken over mijn geloof en over hoe ik dit een centrale plek in 

mijn leven kan geven. Tijdens deze periode speelde bijbelstudie een 

belangrijke rol. Het bestuderen van de Schrift, onder begeleiding 

van kapelaan Taison, hielp mij mijn geloof beter te begrijpen. 
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Tijdens de vormselviering ontving ik de handoplegging en de zal-

ving met chrisma, waarbij de Heilige Geest op mij werd overgedra-

gen. 

Na mijn vormsel voel ik mij gesterkt in mijn geloof, klaar om mijn 

spirituele reis voort te zetten met een dieper begrip van Jezus 

Christus' liefde. 

 

 

Vormsel 2024: Voorbereiding op het Vormsel 

Vanaf september worden de vormselbijeenkomsten weer opgestart. 

Informatie hierover zal met de vormelingen worden gecommuni-

ceerd via e-mail en/of WhatsApp. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld 

om de vormelingen voor te bereiden op het sacrament van het 

Vormsel en zullen belangrijke aspecten van hun spirituele groei be-

handelen. 

Een bijzonder moment om naar uit te kijken is de vormselmis op 

vrijdag 13 december 2024 om 18.00 uur. Het sacrament zal worden 

toegediend door Mgr. Ed Smeets. De exacte locatie van de ceremo-

nie wordt later bekendgemaakt. Tijdens deze viering zullen de vor-

melingen hun geloof bevestigen en de Heilige Geest ontvangen, wat 

hen zal versterken in hun spirituele ontwikkeling. 

 

 

Vormsel 2025 

Het geloof dat u aan uw kind heeft doorgegeven via het Heilig Doop-

sel en de Eerste Heilige Communie, kan nu verder worden verdiept 

met het sacrament van het Vormsel. Het Vormsel is een belangrijke 
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stap op de geloofsreis van uw kind, en het vormt een natuurlijke 

voortzetting van de sacramenten die al zijn ontvangen. 

Het Heilig Doopsel, de Eerste Heilige Communie en het Vormsel zijn 

drie belangrijke momenten in de geloofsontwikkeling die samen 

een sterke verbinding met God vormen. Ze bieden uw kind de kans 

om zijn of haar band met het geloof te versterken en verder te 

groeien in spirituele diepgang. 

Als uw kind in groep 8 zit, bereikt hij of zij een leeftijd waarop een 

bewuste keuze voor het geloof mogelijk is. Het Vormsel biedt de ge-

legenheid om deze stap te zetten en een actieve rol te spelen in het 

geloof. Tijdens de Vormselviering bevestigt de Heilige Geest het 'ja-

woord' van de vormeling en schenkt kracht om te blijven geloven 

en de liefdevolle boodschap van Jezus te delen. 

In september worden de aanmeldingsformulieren voor het Heilig 

Vormsel uitgedeeld aan de leerlingen van groep 8 

van de volgende basisscholen: Broederschool (Mo-

lenberg), Eikenderveld (Eikenderveld), Windekind 

en Tarcisius (Bekkerveld), Windwijzer en Tovercir-

kel (Heerlerbaan) en Sint Martinus (Welten). De formulieren kun-

nen worden ingeleverd bij de eigen leerkracht op school of digitaal 

via de QR-code of de volgende link: 

https://forms.gle/CXAc9DvYk1wEG91J7. 

Na ontvangst van de aanmelding ontvangen ouders en verzorgers 

een bevestigingsbericht via e-mail. Er wordt in januari 2025 een ou-

deravond georganiseerd om meer informatie te geven over het sa-

crament van het Vormsel. Tijdens deze bijeenkomst worden belang-

rijke details besproken, zoals de data voor de voorbereidingsbijeen-

komsten en eventuele bijbehorende activiteiten. Ook is er gelegen-

heid om vragen te stellen. 

https://forms.gle/CXAc9DvYk1wEG91J7
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Voor vragen of aanvullende informatie kunnen ouders en verzor-

gers contact opnemen met onze catechiste Anita van den Berg via e-

mail: anita@pancratiusheerlen.nl of telefonisch: 06-40508492. 

 

 

Wat als je nog niet gedoopt bent maar toch de sacra-

menten van Communie of Vormsel wilt ontvangen? 

Het kan voorkomen dat om verschillende redenen het Doopsel nog 

niet heeft plaatsgevonden. Dit hoeft echter geen belemmering te 

zijn om de sacramenten van de Eerste Heilige Communie en het 

Vormsel te ontvangen. 

Ons pastorale team, bestaande uit deken Bouman, kapelaan Taison 

en catechiste Anita van den Berg, staat klaar om u en uw kind te on-

dersteunen. We begrijpen dat elke geloofsreis uniek is en willen sa-

men met u de stappen zetten die nodig zijn om deze sacramenten te 

ontvangen. 

Als u geïnteresseerd bent in het ontvangen van de Eerste Heilige 

Communie of het Vormsel, maar nog niet gedoopt bent, neem dan 

gerust contact met ons op. We zullen samen bekijken hoe we het 

Doopsel en de andere sacramenten kunnen voorbereiden en vieren. 

Aarzel niet om met ons in gesprek te gaan over hoe we deze belang-

rijke momenten in het geloofsleven van uw kind kunnen realiseren 

en verrijken. 

Neem contact op met ons pastorale team voor meer informatie en 

ondersteuning: 

Wij kijken ernaar uit om samen met u deze bijzondere stappen te 

zetten in het geloofsleven van uw kind. 
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Misagenda 

Tenzij anders vermeld zijn de missen op dinsdag en zaterdag in de dagkapel en op zon- en 

feestdagen om 10:00 uur in de kerk. Op dinsdag wordt voorafgaand aan de mis om 18:40 

uur het rozenkransgebed gebeden. 

Dinsdag, 20 augustus, 19:00 

uur 

Celebrant: kapelaan Taison 

− Echtp. Hoppers-Retera (st) 

− Voor de zielen van de overle-

denen die op weg naar de 

hemel zijn 

Zaterdag, 24 augustus, 19:00 

uur 

Celebrant: kapelaan Taison 

− Nelly Bianchi-Bisschoff, 

Tonny Bianchi-Dabekaussen, 

Max Bianchi en wederzijdse 

overleden familieleden (st) 

− José Ramaekers-Spijkers (c) 

Zondag, 25 augustus, 10:00 

uur 

21ste zondag door het jaar 

Celebrant: kapelaan Taison 

− Echtp. Hoppers-Retera (st) 

--->>> 

− Sophie Rozestraten-Odeker-

ken (c) 

− Jaardienst ouders Kuipers-

Kurvers en overleden kin-

deren (st) 

− Voor alle vrijwilligers van 

onze parochie 

Dinsdag, 27 augustus, 19:00 

uur 

Celebrant: kapelaan Taison 

− Echtp. Hoppers-Retera (st) 

− Voor de zielen van de overle-

denen die op weg naar de 

hemel zijn 

Zaterdag, 31 augustus, 19:00 

uur 

Celebrant: kapelaan Taison 

Zondag, 1 september, 10:00 

uur 

22ste zondag door het jaar 

--->>> 

Celebrant: kapelaan Taison 
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− Echtp. Hoppers-Retera (st) 

− Chrit van Elsen (c) 

− Hein en Bertie Loozen en 

zoon Andreas (c) 

− Jaardienst Math Feijen 

− Mis uit dankbaarheid 

Dinsdag, 3 september, 19:00 

uur 

Celebrant: kapelaan Taison 

− Echtp. Hoppers-Retera (st) 

− Voor de zielen van de overle-

denen die op weg naar de 

hemel zijn 

Vrijdag, 6 september, 19:00 

uur 

Mis in de Kapel van Benzenrade 

Celebrant: kapelaan Taison 

− Els Dohmen-de Wert 

− Fien Kurvers-Dabekaussen 

en Sjir Kurvers (st) 

− Pierre Lippertz vanwege de 

verjaardag 

− Karel Daniëls en familie 

 

Zaterdag, 7 september, 19:00 

uur 

Gezinsmis in de kerk 

Celebrant: kapelaan Taison 

− Zeswekendienst Mia Slijpen-

Vaessen 

− Tiny Waterval-Stevens 

Zondag, 8 september, 10:00 

uur 

23ste zondag door het jaar 

Celebrant: kapelaan Taison 

− Echtp. Hoppers-Retera (st) 

− Mia in de Braekt-Beers (c) 

− Eerste jaardienst Berty Wij-

enberg-Roeks 

Dinsdag, 10 september, 19:00 

uur 

Celebrant: kapelaan Taison 

− Echtp. Hoppers-Retera (st) 

− Voor de zielen van de overle-

denen die op weg naar de 

hemel zijn 

Zaterdag, 14 september, 

19:00 uur 

Celebrant: kapelaan Taison 
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− Sophie Rozenstraten-Ode-

kerken 

Zondag, 15 september, 10:00 

uur 

24ste zondag door het jaar 

Celebrant: kapelaan Taison 

− Echtp. Hoppers-Retera (st) 

− Jo Born (c) 

Dinsdag, 17 september, 19:00 

uur 

Celebrant: kapelaan Taison 

− Echtp. Hoppers-Retera (st) 

− Voor de zielen van de overle-

denen die op weg naar de 

hemel zijn 

− Jaardienst Ans Niemarkt-

Smeijsters 

Zaterdag, 21 september, 

19:00 uur 

Celebrant: kapelaan Taison 

− Ouders Kurvers-Eussen en 

Mireille en Jolanda 

Zondag, 22 september, 10:00 

uur 

25ste zondag door het jaar 

Celebrant: Professor Rohling 

− Echtp. Hoppers-Retera (st) 

− Zeswekendienst Han Von-

högen 

Dinsdag, 24 september, 19:00 

uur 

Celebrant: kapelaan Taison 

− Echtp. Hoppers-Retera (st) 

− Voor de zielen van de overle-

denen die op weg naar de 

hemel zijn 

Zaterdag, 28 september, 

19:00 uur 

Celebrant: kapelaan Taison 

− José Ramaekers-Spijkers (c) 

Zondag, 29 september, 10:00 

uur 

26ste zondag door het jaar 

Celebrant: kapelaan Taison 

− Echtp. Hoppers-Retera (st) 

− Hub de Esch (st) 
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Dinsdag, 1 oktober, 19:00 uur 

Celebrant: kapelaan Taison 

− Echtp. Hoppers-Retera (st) 

− Voor de zielen van de overle-

denen die op weg naar de 

hemel zijn 

Vrijdag, 4 oktober, 19:00 uur 

Mis in de Kapel van Benzenrade 

(laatste keer dit jaar) 

Celebrant: kapelaan Taison 

− Els Dohmen-de Wert 

− Fien Kurvers-Dabekaussen 

en Sjir Kurvers (st) 

− Mis uit dankbaarheid 

Zaterdag, 5 oktober, 19:00 

uur 

Celebrant: kapelaan Taison 

− Chrit van Elsen (c) 

− Marie-José Beuken-Leijen-

deckers (c) 

− Tiny Waterval-Stevens 

−  

Zondag, 6 oktober, 10:00 uur 

27ste zondag door het jaar Ro-

zenkransprocessie 

Celebrant: kapelaan Taison 

− Echtp. Hoppers-Retera (st) 

− Hein en Bertie Loozen en 

zoon Andreas (c) 

− Wiel Griens 

Dinsdag, 8 oktober, 19:00 uur 

Celebrant: kapelaan Taison 

− Echtp. Hoppers-Retera (st) 

− Voor de zielen van de overle-

denen die op weg naar de 

hemel zijn 

− Ouders Paffen-Wachelder 

Zaterdag, 12 oktober, 19:00 

uur 

Celebrant: kapelaan Taison 

− Jaardienst ouders Weerts-

Claessens (st) 

− Hub Huppertz en Elly Hup-

pertz-Stevens, ouders Ste-

vens-Jacobs, ouders Hup-

pertz-Clignet, Sjeng Jacobs 

en Annie Stevens (st) 
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Familieberichten 

Gedoopt op 21 juli  Jayvë en Kenji Cator 

Overleden op 23 juli  Mia Slijpen – Vaessen, 95 jaar, 

Overleden op 31 juli  Han Vonhögen. 80 jaar. 

 

Huwelijken 

- Op 2 augustus gaven Maurice Claereboets en Kathaleen, wonend 

in de Sint Josephparochie Heerlerbaan, elkaar het ja-woord in 

de kerk van Notre Dame de La Salette in Mauritius.  Van harte 

proficiat! 

- De volgende bruidsparen willen elkaar voor God en Zijn Kerk 

het jawoord geven: 

- Op 2 september om 14.00 uur in de Pancratiuskerk: Robin Itali-

aander en Fleur van Hooren, wonend in de parochies Heerlen-

Noord; 

- Op 14 september in Spanje: Alberto Garzia Melania Campestrini, 

wonend in de parochie Verschijning van de Onbevlekte Maagd-

Molenberg. 

 

 

Inleveren misintenties voor de periode 12 oktober tot en met 8 de-

cember uiterlijk: 

dinsdag, 1 oktober 
Misintenties graag via mail: sintmartinus@home.nl danwel op dins-

dag van 10:00 uur tot 12:00 uur persoonlijk in de pastorie of telefo-

nisch op nummer 045-5713225.  
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In memoriam 

Op 25 mei 2024 overleed op 77 jarige leeftijd ons zeer gewaardeerd 

koorlid Henny Waltmans. 

Mevrouw Waltmans werd in 1987 lid van het Kerkelijk Zangkoor St. 

Joseph van de Martinusparochie te Welten en was derhalve ruim 37 

jaar lid van ons koor. 

Zij was een trouw lid met een hoog plichtsbesef. Zij was van vaste 

waarde binnen de altpartij, een stem waar de dirigent van op aan 

kon. Naast het zingen zette zij zich op diverse terreinen actief in 

voor ons koor. 

Zij was ruim 10 jaar bestuurslid, waarvan 7 jaar secretaris. Ook was 

zij vele jaren lid van de muziekcommissie. Als secretaris heeft zij ac-

tief meegewerkt aan de totstandkoming van de fusie tussen de 

kerkkoren van Welten en Heerlerbaan. Zij werd de eerste secretaris 

van het fusiekoor. 

Wij hebben haar ervaren als een zeer betrouwbaar en aimabel per-

soon en prettig collega zanger. Haar bescheidenheid sierde haar. 

Enkele jaren geleden ging haar gezondheidstoestand achteruit en 

was zij genoodzaakt haar actieve lidmaatschap te beëindigen. Hoe-

wel wij haar aanwezigheid al geruime tijd missen is nu het afscheid 

definitief. 

Wij verliezen een goed en trouw lid die veel heeft betekend voor 

onze koorgemeenschap. Wij wensen haar familie veel sterkte toe. 

 

Kerkelijk Zangkoor St. Joseph Heerlerbaan-Welten, 

Wiel Lipsch, voorzitter 
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Pelgrimstocht naar Rome in het Heilig Jaar 2025. 

Van donderdag 27 maart t/m vrijdag 4 april 2025 organiseert S&S-

reizen uit Voerendaal een bedevaartreis per bus naar Rome, met 

begeleiding van onze eigen kapelaan Taison, in het kader van het 

Heilig Jaar 2025. 

Tijdens deze reis bezoeken we de belangrijkste hoofdbasilieken van 

Rome, die we de via de Heilige Deuren zullen betreden.  

Om het karakter van deze bedevaart te benadrukken vieren we da-

gelijks op diverse locaties in Rome de H. Eucharistie door kapelaan 

Taison.  

Ook een bezoek aan de catacomben aan de Via Appia staat op het 

programma.  

Daarnaast zullen de culturele bezienswaardigheden, zoals het Co-

losseum, Pantheon en Trevi Fontein uiteraard ook bezocht worden. 

Het Heilig Jaar 2025 heeft als thema: "Pelgrims van de hoop" Het is 

een mooie traditie in de Katholieke Kerk om elke 25 jaar aan de 

hand van een speciaal hiervoor gekozen thema een Jubeljaar of Hei-

lig Jaar te vieren. Het eerste Heilig Jaar werd in 1300 uitgeroepen 

door paus Bonifatius VII, die zo onder de indruk was van de grote 

aantallen pelgrims die de graven van de apostelen Petrus en Paulus 

in Rome bezochten dat hij het jaar uitriep tot "jaar van vergeving 

van alle zonden”. Het was zijn wens dat dit elke eeuw zou plaatsvin-

den. 

Tot op de dag van vandaag staat een Heilig Jaar in het teken van de 

vergeving van alle zonden, gekoppeld aan een thema: voor 2025 is 

dat Pelgrims van de Hoop, waarin Gods barmhartigheid centraal 

staat als mooie verwijzing naar waar het in 1300 mee begon: “jaar 

van vergeving van alle zonden”. 
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Deze bedevaart wil ik graag onder uw aandacht brengen. Een be-

zoek aan Rome in een Heilig Jaar, waarin de nadruk ligt op de ver-

zoening tussen God en de mensen en tussen de mensen onderling, 

heeft iets extra’s, iets speciaals. Hoe mooi zou het zijn met een aan-

tal parochianen in onderlinge verbondenheid deze bedevaart te 

maken ter versterking van ons geloof.  

Heeft u interesse om aan deze bedevaart deel te nemen, reserveer 

de datum alvast in uw agenda. Eind augustus zullen de folders met 

alle informatie over reis en aanmelding in de kerken te vinden zijn. 

Ga mee & Beleef! het Heilige Jaar “Pelgrims van de Hoop”. 

 

 

Lourdestriduum Molenberg 

Vooraankondiging: het triduum zal dit jaar plaatsvinden op 11, 12 

en 13 oktober.  

 

 

Zing mee met het Jeugd- en Jongerenkoor Bek-

kerveld! 

Hou je van zingen en wil je samen met anderen plezier maken? 

Vanaf maandag, 3 september beginnen we weer met de repetities 

van ons gezellige Jeugd- en Jongerenkoor Bekkerveld in de kapel 

van de Annakerk, en we zijn op zoek naar nieuwe leden! Ons koor 

bestaat momenteel uit 11 enthousiaste zangers, maar we willen 

graag groeien. Ben jij tussen de 7 en 18 jaar en word je blij van zin-

gen? Dan is dit koor echt iets voor jou! 

De kinderen van de basisschool repeteren van 15.30 tot 16.15 uur, 

en de jongeren tot en met 18 jaar repeteren van 16.00 tot 16.45 
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uur. Kom gezellig een keer langs om mee te doen en zelf te ontdek-

ken hoe leuk het is om samen te zingen. Of je nu al ervaring hebt of 

niet, iedereen is welkom! 

Wil je meer informatie? Neem dan contact op met onze catechiste 

Anita via telefoonnummer 06-40508492 of stuur een e-mail naar 

anita@pancratiusheerlen.nl . We hopen je snel te zien! 

 

 

Misdienaars en acolieten gezocht! 

Onze groep misdienaars en acolieten mag dan klein zijn, maar de le-

den zijn altijd trouw en helpen onze deken en kapelaan op een ge-

weldige manier tijdens de diensten. We zouden het fantastisch vin-

den als meer kinderen en jongeren zich willen aansluiten om onze 

priesters te helpen. 

Wil jij ook een belangrijke rol spelen in de vieringen en deel uitma-

ken van deze hechte groep? Meld je dan aan bij onze deken Bou-

man, kapelaan Taison of bij Anita. Je bent van harte welkom! 
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Adressen en contactgegevens 

Parochiekantoor en secretariaat Kerkbestuur: 

Welterkerkstraat 3, 6419 CR Heerlen,  

Telefoon: 045-571 32 25; Email: sintmartinus@home.nl  

Geopend op dinsdagochtend van 10:00 uur – 12:00 uur. 

Bezoek ook onze Website: www.parochie-welten.nl/site 

E-mail adres Kerkbestuur: kerkbestuur@rkheerlen.nl 

Kapelaan Taison (1e pastorale aanspreekpunt Welten) 

Welterkerkstraat 3, 6419 CR Heerlen 

Telefoon: 06-51627758; E-Mail: kapelaan@rkheerlen.nl 

Pastoor en Deken : H.J. Bouman 

Pancratiusstraat 41, 6411 KC Heerlen 

Telefoon: 045 – 571 36 82 of 06 10 98 38 91; X: @DekenHeerlen; 

E-Mail:deken@pancratiusheerlen.nl      

Diaken: Theo Cloodt 

Telefoon: 06 - 34 52 47 00; E-Mail: theo.cloodt@home.nl 

Kerkhofbeheer: Fam. Eurlings 

Telefoon: 045 - 574 01 43 

Stichting Patiëns: 

Voor als u hulp nodig hebt voor terminale thuiszorg: 

Telefoon: 045 - 523 25 04  /  045 - 575 14 15  

Kerkbijdrage / Misstipendia: 

rekeningnummer: NL04 INGB 0001 0401 76 of NL39 RABO 0119 9055 15 

t.n.v. Kerkbestuur St. Martinus 

Misstipendia: Dinsdag   € 15,- 

Zaterdag/Zondag € 30,- 

Stichting Help Kerk St. Martinus Welten/Benzenrade: 

Giften op rekeningnummer: NL 45 ABNA 0445 563818 


